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Dag 1 Vrijdag 28-6 
 
Vandaag mogen we op vakantie naar Texel.  
We gaan naar Landal Sluftervallei huisje 403 De Cocksdorp Texel  
 
De groep bestaat uit Gijs, Theo-Jan, Joke, Nellie, Hans, Jetze en Janko. 
De begeleiders zijn Henk en hondje Boris (tot maandagochtend), Rein (vanaf 
maandagochtend) en Bernadette. 
 
In Arnhem bij het kantoor van Tendens ontmoeten de begeleiders Rein, Henk 
en Bernadette elkaar. (Oorspronkelijk zouden Karin en Ria meegaan, maar die 
zijn allebei afgevallen). Rein heeft het weekend nog een belangrijke afspraak, 
dus die vertrekt weer naar huis. We ontmoeten Gijs die gebracht wordt door 
zijn (schoon)zus en Theo-Jan die gebracht wordt door een begeleidster. 
Om 11.15 vertrekt de bus volgeladen met de boodschappen die Rein al gedaan 
heeft, vanaf het kantoor van Tendens richting Texel. Henk is chauffeur en 
hondje Boris, Bernadette, Gijs en Theo-Jan zijn passagiers. In Veenendaal 
pikken we Joke op, die gebracht wordt door haar broer. Daarna is het een flink 
stuk rijden naar Den Helder, waar Nellie, Hans, Jetze en Janko opstappen. 
Nellie woont vlakbij en wordt netjes op tijd gebracht door een begeleidster. 
Hans, Jetze en Janko moeten met de taxi uit Friesland komen. Helaas is de taxi 
een uur vertraagd. De groepsleiding van Hans heeft daar niet op gewacht en 
komt hem netjes op tijd met eigen vervoer brengen. Jammer dat zij niet wisten 
dat Jetze en Janko ook daar in de buurt wonen en wel op diezelfde taxi 
wachten. Gelukkig staan we bij de Mac Donalds. Nee, we eten geen 
hamburgers, maar de wc is wel erg handig. 
 

                                              
        Wachten op Jetze en Janko                               Hoera, daar zijn ze dan 
 
Als Jetze en Janko ook arriveren kunnen we eindelijk naar de boot. 
Gelukkig mogen we nog net met de boot van 16.30 mee. De overtocht duurt 
niet zo lang, dus blijven we in de bus, want met drie rollators is het niet zo 
handig om naar het bovendek te gaan. 



 

 

 

Het Landal park waar ons huisje is, is aan de andere kant van het eiland, dus 
dat is nog een stukkie rijden.  
 

                 
               In dit huisje zullen we de komende week wonen 
 
Tegen 18.00 komen we bij het huisje aan. Dat moet natuurlijk uitgebreid 
bekeken worden. De wc’s zijn het belangrijkst. Daarna worden de kamers 
verdeeld. Als iedereen een slaapplekkie heeft is het al best laat en besluiten we 
om maar pizza te bestellen. Of dat nou veel sneller gaat dan zelf eten koken 
valt te betwijfelen, maar lekker is het wel. 
Tijdens het wachten op de pizza kunnen we mooi even alle medicijnen 
uitzoeken. Dat zijn er heel wat. Gelukkig zitten de meeste in Baxterrollen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                               
                  Iedereen geniet van de pizza 



 

 

 

Dag 2 zaterdag 29-6 
 
We beginnen de dag rustig. Sommigen kunnen zichzelf aankleden, anderen 
hebben wat hulp nodig. Tegen 9.00 is iedereen klaar voor het ontbijt. Gelukkig 
had Rein al brood gehaald bij de bakker. We eten op ons gemakkie en zijn pas 
tegen 11.00 klaar om in actie te komen. 
We gaan shoppen in de Koog. Het is nog niet zo eenvoudig om een parkeerplek 
te vinden in de buurt van de winkelstraat, maar we hebben geluk en vinden 
nog een plekkie. 
Er zijn veel souvenirwinkeltjes. Iedereen koopt kaartjes om te versturen, en 
sommigen kopen nog wat souvenirs.  
 

 
De winkelstraat in De Koog, met een mooi kerkje 
 
 
Als we de winkelstraat op en neer geweest zijn, zijn sommigen al best wel moe, 
dus gaan we terug naar de bus. We moeten wel nog wat boodschappen doen 
voor het avondeten. Daarvoor rijden we naar Den Burg, waar de Aldi is. En er is 
zowaar ook nog parkeerplek. We gaan ook nog even naar de Action die om de 
hoek is. We zoeken ook nog een terrasje, maar dat is daar dan weer niet 
dichtbij. Wel een ijssalon waar het niet druk is. Tot wij binnenkomen natuurlijk. 
De ijsjes smaken prima.  
Gijs, Jetze en Bernadette doen boodschappen in de Aldi, de rest wacht buiten. 



 

 

 

Daarna gaan we terug naar het huisje. We eten nog een paar boterhammen uit 
het vuistje en dan gaat iedereen kaartjes schrijven. Als dat klaar is gaan Nellie, 
Joke en Gijs meteen naar de brievenbus om de kaartjes te posten. Wel zo leuk 
als de kaartjes al aan komen als we nog op vakantie zijn. 
 

 
Kaartjes op de bus doen…… 
 
Terwijl Henk lekkere macaroni kookt houdt hondje Boris ons bezig met zijn 
tennisbal. Hij doet niets liever dan achter die bal aan rennen, maar dan moet er 
natuurlijk wel iemand tegenaan schoppen. En dat doet iedereen maar al te 
graag. 
Na het eten doen sommigen een spelletje, terwijl de rest naar het EK voetbal 
op de TV kijkt. 
Tussen twee wedstrijden door wandelen Joke, Nellie, Jetze, Theo-Jan en 
Bernadette nog even naar de uitkijktoren. Jetze durft het aan om helemaal 
naar boven te gaan, waar hij met zijn verrekijker mooi uitzicht heeft 
Sommigen gaan lekker op tijd naar bed, anderen willen het voetbal afkijken. En 
dat was best laat, want de wedstrijd Duitsland Denemarken was wegens 
noodweer tijdelijk gestaakt. 
 



 

 

 

Dag 3 zondag 30-6 
 
Als iedereen aangekleed is zitten we weer om 9.00 aan het ontbijt. Het gaat nu 
wat sneller, dus kunnen we om 10.15 vertrekken naar het Juttersmuseum. Daar 
worden alle dingetjes tentoon gesteld die mensen op het strand gevonden 
hebben. Veel stukken hout, touw en plastic natuurlijk, maar ook televisies, 
stukken van auto’s en etenswaren in blik. Veel ouwe meuk, maar wel leuk.  
 

 
In het juttersmuseum….. 
 
Er zijn ook nog filmpjes, waar een strandjutter vertelt over zijn avonturen om 
uit de handen van de strandvonders (een soort strandpolitie) te blijven. 
Spannende verhalen, en we kunnen mooi even uitrusten. 
Daarna lopen we weer een stukje om rond te kijken. Natuurlijk is er ook een 
terrasje, waar we koffie met jutterskoek nuttigen. Gelukkig is dat geen ouwe 
meuk, maar erg lekker. 
 
 



 

 

 

 
Genieten van koffie met Jutterskoek in het museum. 
 
Als we uitgekeken zijn gaan we terug naar het huisje, waar Henk pannenkoeken 
bakt. Intussen lopen Nellie en Bernadette nog even naar de parkshop om wat 
vergeten boodschappen te halen. Er zijn naturelpannenkoeken, maar ook met 
appel, banaan of kaas. Ze smaken prima, en de stapels die Henk gebakken 
heeft verdwijnen als sneeuw voor de zon. 
 
Als de pannenkoeken op zijn willen we nog even naar het strand lopen, maar 
dat blijkt veel te ver, dus gaan we terug en halen de bus op. Het laatste stukje 
moeten we wel naar boven lopen. Als we op de top van het duin zijn kunnen 
we mooi de zee zien. Jammer dat we met de rollators niet het strand op 
kunnen. Maar er is nog een leuke souvenirwinkel, die goede klanten aan ons 
heeft. Vooral de truien zijn in trek. 
Intussen is Boris buiten zijn balletje kwijtgeraakt, dat is onder de winkel (die op 
palen staat) verdwenen. Boris rust niet voor hij zijn balletje terug heeft 
gevonden, hij verdwijnt helemaal onder het gebouwtje. Maar gelukkig vindt hij 
het balletje weer. 
 



 

 

 

                                 
               Joke ziet slecht en loopt gezellig bij Bernadette aan de arm. 

                             Theo-Jan blijft ook graag in de buurt. 

Daarna rijden we nog even langs de vuurtoren. Nellie en Bernadette maken 

foto’s (en Henk ook)  

                              

Nellie en Bernadette fotograferen de vuurtoren (en Henk fotografeert hen) 

Weer terug in het huisje maken we brood uit het vuistje. Daarna is er weer 

voetbal op TV. En een paar mensen maken een wandeling over het park. 

 



 

 

 

Dag 4 maandag 1-7 
 
Als we aan het ontbijt zitten komt Rein en nemen we afscheid van Henk en 
Boris. Die gaan met een andere Tendens reis mee. Jammer, maar met Rein is 
het ook meteen gezellig. Rein is wel wat strenger dan Henk, en daar moeten 
sommigen even aan wennen. Maar Rein is “streng, maar rechtvaardig”, dus dat 
komt goed. 
Als het ontbijt op is stappen we in de bus om boodschappen te gaan doen en 
een rondje sightseeing Texel te doen. Het regent, dus in de bus is het knus en 
droog. We bekijken een aantal dorpjes. 
Gelukkig stopt het na een poosje met regenen en gaan we Den Burg onveilig 
maken. Parkeren is wel weer wat moeizaam, maar na een paar rondjes rijden 
hebben we mazzel en vinden we een plekje, niet al te ver van het centrum. 
Maar oei, wat is het druk in het centrum. We willen natuurlijk graag een 
terrasje pakken, maar de terrasjes die er zijn, zitten vol. Dus haalt Rein 
Tompoezen bij de Appie. Intussen loopt de rest vast rustig terug naar de bus. 
Helaas waren we niet zo slim om de sleutel aan Rein te vragen, dus moesten 
we buiten wachten. Gelukkig was het weer inmiddels opgeklaard en kan je een 
rollator ook als stoel gebruiken. Dus het was niet erg om te wachten tot Rein 
terug kwam met tassen vol boodschappen.   
 

Wachten bij de bus tot Rein terug komt met de boodschappen en de sleute 



 

 

 

Daarna gaan we terug naar het huisje en maken het daar gezellig met koffie en 
tompoezen. 
Wie zin heeft maakt nog een wandeling, en de rest blijft rustig thuis. Rein 
begint inmiddels met eten koken. Gebakken worstjes en gebakken 
aardappeltjes met sla, en vanillevla met siroop toe. 
En dan is er alweer voetbal op TV. 
 
 

 
Wie zin heeft maakt nog een wandeling over het park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 5 dinsdag 2-7 
 
Vanmorgen heeft Rein eitjes gebakken voor bij het ontbijt. Mjammie. We doen 
rustig aan, met nog een extra bakkie koffie. Dat gaat er altijd in. Om 11.30 
vertrekken we naar Ecomare, het opvangcentrum voor gewonde zeehondjes en 
vogels. We beginnen binnen, in het museumgedeelte. Het is best groot, en veel 
ingewikkelde informatie. Maar de aquaria met vissen zijn wel leuk. Daarvoor 
moeten we wel allemaal in de lift, want het is twee verdiepingen lager. Het is 
een klein liftje, maar met wat moeite passen we er in twee keer allemaal in. Als 
we alle vissen bekeken hebben is het tijd voor wat te eten en drinken. We 
krijgen allemaal cappuccino en een broodje kaas. Dat smaakt. 
Daarna gaan we buiten kijken, waar de dieren opgevangen worden. De 
zeehondjes zijn natuurlijk erg schattig. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Wie wil kan nog op de foto op de stenen zeehondjes.   
 
 

               
Nellie                                                   Hans 
 
 

              
Joke                                                                     Gijs 
 
En tot slot gaan we natuurlijk nog souvenirtjes kopen in de museumwinkel. 
Daarna is het tijd om naar het huisje te gaan. Rein maakt kippensoep (en 
Servische bonensoep voor de vegetariër).  En daarna bakt hij Riefkoeken, 
koeken van geraspte aardappels. Dat doet hij buiten, dan ruik je het binnen 
niet zo sterk. Die koeken zijn errug lekker , dus we eten allemaal veel te veel. 
Nou ja, het is vakantie. 
 



 

 

 

     
    Rein bakt buiten riefkoeken       smullen maar 
 

En als het eten op is gaan we gauw voor de Tv, want vanavond moet Nederland 
voetballen tegen Roemenië. Gelukkig winnen ze 
 
 
 

                   
                Nederland speelt de achtste finale op het EK Voetbal. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 6 Woensdag 3-7 
 
Tijdens het ontbijt regent het pijpenstelen, dus doen we rustig aan. Tegen 
12.00 stappen we in de bus, op weg naar de Novalishoeve. Dat is een 
zorgboerderij, waar je overal mag kijken. Helaas lopen de koeien en varkens 
buiten. Een koe komt even bij ons kijken.  
 

 
Er is een koe binnen en een kip met kuiken 
 
In de ijsmakerij en de kaasmakerij is het helaas donker, maar bij de bakkerij 
mogen we door het raam kijken. Maar ze willen niet dat we foto’s maken. 
Dan maar naar het restaurantje. Het regent nog steeds, maar binnen zitten we 
prima. We drinken cappuccino en iedereen mag kiezen tussen een broodje 
kaas of appelgebak. Dat laatste werd natuurlijk het meest gekozen. 
Daarna doen we nog een stukje sightseeing Texel, nu naar de andere kant van 
het eiland waar we nog niet geweest waren.  
We klauteren nog een dijk op om de zee te kunnen zien. Helaas zit er nog een 
heel stuk Duin tussen, maar we kunnen wel bootjes kijken. 
 

                      
 
                    Bootjes kijken aan de waddenzee 



 

 

 

We komen in Oudeschild. Dat is een schattig dorpje, waar we even uitstappen 
om rond te kijken en nog wat souvenirs te kopen. 
En er is een leuk visrestaurant, waar we alvast een tafel reserveren voor 
morgen, want dat is de laatste avond. 
 

     
    Oudeschild is een schattig dorpje 
 
Daarna rijden we langs de haven van Oudeschild. Ha, souvenirwinkeltjes. De 
dames stappen uit om in de winkeltjes te kijken. Jetze gaat ook mee omdat hij 
graag buiten is. De rest blijft in de bus en krijgt van Rein een “rondje van de 
chauffeur”.  
 
 

 
In de haven  van Oudeschild kijken de dames souvenirwinkeltjes 
 
Helaas hebben ze ook een botsing met een paaltje. Niet hard, maar er is toch 
schade. Maar we kunnen nog rijden, dus vertrekken we richting het huisje. 
Helaas gaat de bus wel steeds langzamer rijden. Het huisje gaan we niet meer 
redden, maar wonder boven wonder is daar ineens een garage.  



 

 

 

iemand van de garage bekijkt de schade en constateert dat we niet meer 
verder kunnen rijden. 
 
                       
 

                
               Iemand van de garage bekijkt de schade aan de bus. 
 
Rein belt intussen met de busmaatschappij en met de ANWB in de hoop op 
vervangend vervoer. Maar de ANWB is alleen voor pech en niet voor schade. 
En een verzekering wil eerst weten wat nou precies de schade is, voor er 
vervangend vervoer komt. Daar staan we dan. Gelukkig heeft rein een vlotte 
babbel en regelt hij een klant van de garage die ons weg wil brengen naar het 
huisje. Geweldig. Een half uurtje later is iedereen in het huisje. Zonder rollators 
weliswaar, maar dat zien we later dan wel weer. 
Eerst maar eens eten. Rein bakt worstjes en krieltjes. Gekookte boontjes erbij 
en vla toe. Lekker. 
Het voetbal is minder in trek vanavond, iedereen is moe en wil bijtijds naar 
bed. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 7 donderdag 4-7 
We ontbijten rustig aan, want we hebben geen bus. We denken dat er wel een 
andere bus bezorgd wordt. Maar wat er ook komt…..geen bus. We bellen om te 
informeren, maar er blijkt geen nieuwe bus te komen. Dat is balen.  
Gelukkig is er ook een restaurant met terras op het park. We lopen daar zonder 
rollators heen. Nellie aan de arm bij Bernadette (gezellig samen met haar 
vriendin Joke), Hans gebruikt Rein als rollator en Gijs blijkt prima een flink stuk 
zonder rollator te kunnen lopen. 
 

                         
                        Hans gebruikt Rein als rollator. 
 
Het restaurant is eigenlijk nog niet open (we zijn een kwartier te vroeg), maar 
er zijn al wel dames aan het werk, dus mogen we alvast naar binnen (voor het 
terras is het wat te fris). Na een kwartiertje kunnen we koffie met  appeltaart 
bestellen. De koffie komt snel, maar de appeltaart duurt wat langer. Gelukkig 
heeft niemand dat door, want Bollo, de mascotte van Landal, komt binnen. En 
natuurlijk willen er een aantal graag met hem op de foto. 
 



 

 

 

               
Hans                                                                  Joke (en Nellie en Theo-Jan) 
 

               
Nellie                                                                 Rein 



 

 

 

       
      En natuurlijk ook nog even allemaal met Bollo op de foto 
 
Als Bollo vertrokken is, is daar de appeltaart. Die is erg lekker. Als het op is 
willen er nog een paar even naar de parkshop naast het restaurant om nog wat 
laatste souvenirs te kopen. Daarna hobbelen we met z’n allen terug naar het 
huisje, waar we lunchen met stokbrood en lekkere salades.  
 
In de middag is er nog mooi gelegenheid om te gaan zwemmen in het 
binnenbad op het park. Nellie en Jetze gaan daar met Bernadette heen, terwijl 
Rein het thuis met de rest gezellig maakt met muziek en lekkere dingetjes. Net 
als Nellie zich zorgen maakt dat ze weer zonder rollator moet lopen worden de 
rollators gebracht door een taxibedrijf. Fijn, dat loopt een sluk beter. Als we bij 
het zwembad komen blijkt dat je de huissleutel nodig hebt om het zwembad in 
te komen, maar die hebben we bij de rest gelaten. Gelukkig is er een 
vriendelijke mevrouw die voor ons open doet. 
Eenmaal in het zwembad is Nellie binnende kortste keren aan het springen en 
duikelen in het water. Jetze doet rustig aan om te wennen aan het water, maar 
als hij eenmaal “door” is geniet hij er ook van.  



 

 

 

         
Terwijl Jetze nog even moet wennen aan het water, staat Nellie al op haar kop 
onder water. 
                  
 
 

          
                   Nellie en Jetze genieten van het bubbelbad 
 
 
Als de zwemmers terug komen bij het huisje is het bijna tijd om te gaan eten. 
Dat visrestaurant in Oudeschild gaat natuurlijk niet lukken zonder bus, dus dat 
hebben we afgebeld. We gaan nu naar het restaurant op het park, waar we fish 



 

 

 

en chips met salade krijgen. Dat gaat er wel in, bij de meesten althans. Helaas 
blijkt achteraf dat Janko niet zo van vis houdt, maar hij heeft wel genoten van 
de patatjes. En er zijn natuurlijk genoeg lekkerbekken die wel weg weten met 
Janko’s lekkerbekjes (nou ja, het was kibbeling) 

     
           Op de laatste avond genieten we van patatjes met kibbeling. 
 
Daarna gaan we terug naar het huisje. Daar drinken we koffie, en dan gaat 
iedereen zijn koffer alvast zover mogelijk inpakken, want morgen moeten we 
bijtijds vertrekken. En vanavond gaat iedereen bijtijds naar bed. 
 

                   
                   We lopen met z’n allen terug na het eten 



 

 

 

Dag 8 vrijdag 5-7 
Vandaag is de dag van de terugreis. We pakken de laatste spullen in en eten de 
al gesmeerde boterhammen.  
Om 9.15 staat er een Texels taxibusje klaar om ons naar de boot te brengen, 
want we hebben nog steeds geen eigen bus. Gelukkig kunnen we de bagage die 
niet direct nodig is achter laten in het huisje, want er komt nog een groep van 
Tendens. Bij de boot aangekomen laden we de koffers op drie bagagekarretjes. 
Gelukkig wil Jetze ook een karretje duwen.  We kunnen niet allemaal bij elkaar 
zitten, maar dat geeft niet, want de overtocht duurt niet zo lang. 
 
 

       
      Joke en Gijs hebben in elk geval een prima plekje gevonden op de boot. 
 
Als we de boot af mogen (tegen de stroom ongeduldige nieuwe reizigers in) 
moeten we buiten nog wachten op een taxi van Willemsen de Koning, die ons 
naar Alkmaar brengt. Daar krijgen we een andere bus mee om naar Arnhem te 
rijden. Maar eerst moeten we in Den Helder bij de Mac Donalds nog een paar 
mensen afleveren. De begeleidster van Nellie komt haar bij de boot ophalen.  
 
 
 



 

 

 

               
              In Den Helder wachten op de taxi 
 
Net als we vragen of zij Bernadette bij de Macdonalds af wil leveren om de 
taxichauffeur van Hans, Jetze en Janko te waarschuwen, komt onze bus eraan, 
Het is druk op de weg, maar uiteindelijk komen we toch bij de MacDonalds aan, 
waar de taxi naar Friesland deze keer op ons heeft moeten wachten (helaas 
was het een andere taxi). We nemen afscheid van de mannen en rijden door 
naar Alkmaar, waar de chauffeuse woont. Daar krijgen we een bus mee voor 
het stuk naar Arnhem. 
We leveren Joke af bij haar broer in Veenendaal (ook bij de Mac Donalds) en 
komen dan stipt om 14.30 in Arnhem aan, waar Gijs en Theo-jan opgehaald 
worden. Gijs wordt door zijn schoonzus (die soort van echte zus is) opgehaald, 
en Theo-Jan wordt door zijn vaste begeleidster opgehaald.  
Daarna regelen Rein en Bernadette nog de laatste zaken met Tendens, en dan 
zit het er echt voor iedereen op. 
 

 
Het was een heerlijke week, ondanks dat niet alles ging volgens planning. 
We hopen dat iedereen genoten heeft en dat we jullie nog eens terug zien bij 
een andere reis van Tendens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Wist je dat: 
- Nellie bijna altijd hielp met tafel dekken en weer afruimen 
- Theo-Jan altijd als eerste van tafel ging om buiten zijn pijp te roken 
- Hans overal om moest lachen (vooral om zichzelf) 
- Gijs een ondeugende grappenmaker is 
- Jetze niet van stilzitten hield 
- Janko zichzelf heel goed kon scheren (op een paar plekjes na) 
- Joke altijd heel geduldig wachtte als de begeleiding het even te druk had 
- Gijs het leuk vond om mensen (Joke vooral) te helpen, voor zover hij dat kon 
- Hans uren kon tekenen en knutselen 
- Jetze soms hele moeilijke vragen stelde 
- Nellie graag foto’s maakte, vooral van bloemen 
- Theo-Jan een echte smulpaap was (is) 
- Joke dol was op souvenirs kopen  
- Janko de rustigste van het stel was 
- Henk nergens heen gaat zonder zijn hondje Boris 
- Boris nergens heen gaat zonder zijn balletje 
- Rein heerlijk kan koken 
- Bernadette voor het eerst mee is als begeleidster bij Tendens 

De begeleiding het een heel leuke reis vond 
- Wij hopen dat iedereen het leuk heeft gevonden 
- Wij hopen jullie nog eens tegen te komen bij een andere reis van Tendens 
-  
-                                                           

-       
- Nellie helpt met de afwasmachine inruimen 



 

 

 

-    
- De ondeugd straalt van Gijs z’n gezicht af 
-  
-  

-  
- Hans is lekker aan het knutselen 



 

 

 

-      
- Theo-Jan rookt zijn pijpje. 

-   

 
Janko geniet rustig van zijn appeltaartje 



 

 

 

       
        Joke in haar nieuw geshopte trui 
 
 
 

          
         Jetze gaat op onderzoek uit in het juttersmuseum 


